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VOORWOORD
GROEPSLEIDING

Salvete exploratores Lod Lavki! Morituri te salutant!

Beste leden, ouders en sympathisanten

Het scoutsjaar loopt stilaan op zijn einde, en dat betekent dat hét hoogtepunt van het 
jaar dichterbij komt, ons grootkamp! Het Romeinse rijk strekte van de Atlantische kust 
in het westen tot de Zwarte Zee in het oosten, van het huidige Schotland in het noorden 
tot de noordelijke rand van de Sahara in het zuiden. En ook onze Ardenne behoren tot 
dit machtige rijk. Dit jaar slaan we als echte Gladiatoren onze tenten op te midden van 
de prachtige bossen van Bourseigne-Neuve. Op deze schitterende kampweide staan 
vele avonturen en onvergetelijke verhalen op ons wachten. Dus bereid je voor want de 
Gladiatoren kennen geen genade!

Als groepsleiding kijken we terug op een bijzonder eerste jaar, gekenmerkt door vele 
bruisende vergaderingen dankzij het wekelijkse, aanstekelijke enthousiasme van onze 
leiding. Ook achter de schermen werd hard gewerkt. Zo kregen de lokalen een grondige 
opknapbeurt en werd al het materiaal piekfijn voorbereid voor het kamp. Ook waren de 
financiële evenementen dit jaar weer zeer succesvol. Zo konden we genieten van de 
gezellige Halloweenbarbeque, de drukke Spaghettiavond en de overheerlijke artisana-
le cuberdons die ons alle kunnen smaken. Wij wensen dan ook iedereen van harte te 
bedanken die aanwezig was of hieraan heeft bijgedragen. Een speciaal woord van dank 
gaat uit naar onze geweldige leidingsploeg. Zonder hun tomeloze inzet en aanstekelijke 
enthousiasme zou onze scouts niet zijn wat ze vandaag is. Bedankt Mannen!
We kijken ernaar uit om samen met jullie dit fantastische jaar af te sluiten met een on-
vergetelijk kamp! Een kamp waar avonturen worden beleefd, vriendschappen gesmeed 
voor het leven en waar de Lavkianen als glorieuze Gladiatoren de strijd aan zullen gaan! 

Ludi incipiant! 

Een Stevige linker,
Willem Loomans
Ijverige Steenarend
Benjamin Sauter
Zorgzame Paco

PRAKTISCHE

Waar? 
Op een prachtige weide nabij Bourseigne-Neuve in Belgische provincie Namen en 
een deelgemeente van Gedinne. De wei bevindt zich op de coördinaten (50.018603, 
4.845065). 

Wanneer?

Hieronder vindt u alle belangrijke data:

• Schouwing: Hierbij geven jullie alle bagage, wapens en andere benodigdheden,   
om de Gladiatorenspelen te overleven, mee - donderdag 10 Juli - 16:00

• Vertrek Verkenners en JIN: Te paard of met de fiets - zondag 13 Juli
• Vertrek Kapoenen, Welpen en Jongverkenners - dinsdag 15 Juli 
• Bezoekdag + Einde kamp Kapoenen - zondag 20 Juli - 14:00 tot 18:00
• Einde Kamp - donderdag 24 Juli
• Bagage ophalen - vrijdag 25 Juli 

De exacte vertrekuren hangen af van de treinuren en zullen nog worden meegedeeld. 
We verwachten rond 8 uur te vertrekken. 

Wat?

Elke tak heeft zijn eigen bagagelijst en meer info over het Kampthema en andere 
belangrijke punten. 

Gezien u uw zoon 5, 10, of zelfs 14 dagen zal moeten missen kan u altijd een brief of 
kaartje opsturen naar de kampweide. Een kaartje of brief sturen kan met volgende 
vermelding op de enveloppe:

Scouts Lod Lavki 
Naam + Tak van uw zoon
Rue de Felenne 33,  
BOURSEIGNE-NEUVE 5575 
België

Als u graag een brief of kaartje van uw zoon (terug)krijgt, mag u uiteraard niet vergeten 
hem pen, papier, enveloppen en postzegels mee te geven, naargelang het aantal 
brieven hij wil versturen.

INFORMATIE
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Inschrijven

Wil uw zoon graag meekomen, om als echt Gladiator de beste bosspelen en 
avonturen mee te maken, te kunnen proeven van de heerlijke maaltijden bereid 
door de coqui Lavkienses en te genieten van het prachtige Ardense landschap? 
Schrijf hem dan zeker in aan de hand van de volgende instructies!

De kampprijs per dag bedraagt 15 euro. Dit komt dus per tak neer op:

Voor kapoenen: €75
Voor welpen, jongverkenners, verkenners en jin: €150,00
Voor leiding: €195,00

De inschrijving van uw zoon kan pas volledig geregistreerd worden wanneer de 
storting voor zijn kamp ontvangen is. Graag vragen we u dit bedrag ten laatste 
te storten voor vrijdag 4 juli op het rekeningnummer BE58 7845 3828 7479 met 
als mededeling:

‘Groot Kamp 2025, *VOORNAAM* *NAAM*, *TAK*’
(Bv.: ‘Groot Kamp 2025, Jan Janssens, Welp’).

Medische fishe 

Tot slot is het belangrijk om een correct Medisch fishe te bezorgen. Op die 
manier zijn wij als groep goed ingelicht over de medische achtergrond van uw 
zoon zodat we snel en efficiënt te hulp kunnen schieten waar nodig. Graag 
vragen we u het Medisch fishe te downloaden via onderstaande link , correct in 
te vullen en door te mailen naar groepsleiding@lodlavki.be. 

Link individuele steekkaart Scouts en Gidsen Vlaanderen: https://ybt.ink/ImEXw7

Vragen

Indien u nog vragen hebt kan u altijd terecht 

- Bij de groepsleiding via groepsleiding@lodlavki.be
- Bij de hopman van de tak van uw zoon. 
- Op onze website https://www.lodlavki.be/

Indien u liever telefonisch contact opneemt, kan dat via onderstaande telefoon-
nummers:

Willem Loomans: +32 468 17 70 34 (groepsleider)
Benjamin Sauter: +32 493 78 91 31 (groepsleider)

PROGRAMMA
KAMP

• Schouwing: Hierbij geven jullie alle bagage, wapens en andere 
benodigdheden,   om de Gladiatorenspelen te overleven, mee 
donderdag 10 Juli - 16:00

• Vertrek Verkenners en JIN: Te paard of met de fiets   
zondag 13 Juli

• Vertrek Kapoenen, Welpen en Jongverkenners   
dinsdag 15 Juli 

• Bezoekdag + Einde kamp Kapoenen     
zondag 20 Juli - 14:00 tot 18:00

• Einde Kamp        
donderdag 24 Juli

• Bagage ophalen op het college      
vrijdag 25 Juli 

We hopen van harte U hiermee voldoende te hebben ingelicht. Voor verdere 
info staan de hopmannen en de groepsleiding full time ter beschikking. Het 
gsm-nummer en contactformulier van elke leider kan u nog steeds vinden 
op www.lodlavki.be. Aarzel zeker niet ons, langs welke weg dan ook, te 
bereiken! Wij doen er alles aan om uw zoon zo goed mogelijk op te vangen 
en de beste 10 dagen van zijn jaar te bezorgen. Bezorgdheden, opmerkingen 
en bezwaren komen daarom beter vroeg dan laat!
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Beste kapoenen,

Het is eindelijk zo ver, ons grootkamp staat voor de deur. Dat wil dus ook zeggen dat het 
kamp thema bekend is, GLADIATOREN, ja dat hoor je goed bereid je dus maar goed voor 
om onze gladiatoren school te verdedigen en te vertegenwoordigen in het Amfitheater 
als de enige echte Murmulilo’s die de kapoenen zijn. wij hebben er alvast mega veel zin 
in!!!!  Tot op kamp! 

een stevige linker, De kapoenen leiding

 
Guitige Panda 

Volhardende Secretarisvogel

Bescheiden Moeflon

Onbaatzuchtige Caracara

Zelfvoorzienende Zeehond

KAPOENEN
Bagagelijst Kapoenen

1. Kleren (voor 5 dagen)
•	 Sportkleren: shorts, sportschoenen, training
•	 Zwemkledij: zwembroek, schoenen die nat mogen worden, 

badhanddoek
•	 Regenkledij: laarzen, regenjas
•	 Voldoende ondergoed en kousen
•	 Broeken (lange en korte)
•	 Kleren die vuil mogen worden (evt zelfs weggegooid)
•	 Pulls en warme truien (’s avonds kan het koud zijn!)
•	 T-shirts, hemdjes, polo’s zodat je stijlvol patatten kan schillen
•	 Waterdicht stevig schoeisel: om te wandelen + vlotter paar schoenen
•	 kleding aangepast aan het kampthema Gladiatoren (Murmulilo’s) 
•	 EXTRA KLEDIJ KAN UITERAARD NOOIT KWAAD
•	 Tip: maak voor elke dag een pakketje met kledij voor die specifieke dag
2. Slaapgerief
•	 Veldbed (GEEN spinnenbed)
•	 Slaapzak en eventueel een deken
•	 Pyjama
•	 Knuffelbeer
3. Toiletgerief
•	 Zeep, tandenborstel, tandpasta, kam, …
•	 Voldoende washandjes en handdoeken
•	 Waskom
•	 Shampoo en alle mogelijke zalfjes om in vorm te blijven
•	 Overig (brillenpoetsdoekjes, wattenstaafjes...)
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4. Allerlei
•	 Lunchpakket voor de eerste middag
•	 Pen, papier en enveloppen om mama en papa op de hoogte te houden van 

alle avonturen
•	 Zaklamp
•	 Zonnebril, zonnecrème en een pet tegen de zon
•	 Anti-insecten middel
•	 Strips of andere boekjes (voor tijdens de platte rust)
•	 Eventueel aandenken aan het thuisfront tegen de heimwee
•	 Kinder ID + medische fiche (website) + de eventuele medicijnen
•	 Snoep mag nog altijd NIET mee
•	 iPhone, iPad, nintendo en dergelijke elektronica mag NIET mee

5. Algemene tips
•	 Steek geen bederfbaar eten in je rugzak
•	 Voorzie alles van een naamkaartje (dit geld ook voor de kleren en 

schoenen!)
•	 Als je medicijnen moet nemen, schrijf dit op je medische fiche en geef deze 

medicijnen mee aan de leiding
•	 Hang niks aan je rugzak want dat gaat enkel verloren bij het in en uitladen 

van de camion, neem liever een extra tas of zak mee
•	 Steek de kleren die je eerst nodig hebt vanboven in je rugzak

Medische fiche mag online worden doorgestuurd naar groepsleidinglodlavki@
gmail.com, of des noods afgegeven worden op de schouwing. De kids-ID geef 
je af aan de leiding bij vertrek.

WELPEN
Dag stoere gladiatoren!

Na een geweldige eerste editie van het welpenweekend, de fantastische kerst- 
en paaskampen, maar ook de amusante activiteiten die we dit jaar hebben 
gehad, komt het scoutsjaar helaas bijna op zijn einde… Maar niet vooraleer 
we uiteraard op Groot Kamp trekken, want inderdaad, hét hoogtepunt van het 
jaar nadert steeds dichterbij! Bekijk het als de kers op de taart, de parel op de 
kroon of de vlag op de top van de berg; iets wat je absoluut niet wil missen! 
We zullen nog meer lachen, nog meer ravotten en nog meer coole kampen 
bouwen dan ooit tevoren.

Er staat jullie dit Groot Kamp echter een grote uitdaging te wachten. Horen 
jullie de spanning al? De spanning die stijgt in de arena van het Colosseum? 
De zon brandt, het zand waait recht in de ogen van jullie welpenleiding en 
de menigte joelt luidkeels. De keizer heeft namelijk iets gehoord over een 
mysterieuze, nieuwe kracht: de jonge Retiarii! Echte meesters van het net en 
de drietand die het zelfs aandurven om zonder een helm te vechten. En ja, dat 
zijn jullie!

Maar pas op! Aan de andere kant van de arena staan namelijk heel wat andere 
gevaarlijke gladiatoren te popelen om jullie uit te dagen. Ze zijn groot, sterk, 
en vooral meedogenloos. Alleen wie slim is, snel handelt en samenwerkt, 
slaagt erin hen te verslaan.

De keizer heeft aan de welpenleiding gevraagd om zoveel mogelijk moedige 
Retiarii te selecteren. Welpen die niet terugdeinzen voor zweet, zand en 
spektakel. We hebben daarom élke welp nodig om deze strijd aan te kunnen 
gaan en verwachten jullie talrijk op dit Groot Kamp! Wie grijpt zijn drietand? 
Wie werpt zijn net op het juiste moment? Wie strijdt als een échte Retiarius? 
De arena wacht op jullie kracht, slimheid én lef!

Tot snel, kameraden!

Een stevige linker,

Akela - Behulpzame Vink, Oe - Bescheiden Saterhoen, Baloe - Enthousiaste 
Stekelstaartzwaluw, Hathi - Territoriale Lijster, Kaa - Guitige Arassari,         
Jacala - Nonchalante Procyon, Kigo - Eigenaardige Pieper
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Bagagelijst Welpen

1. Kleren (voor 10 dagen)
• Perfect Uniform (zet je naam op alles !)
• Lange broeken
• Korte broeken
• Zwembroek
• Degelijke (op voorhand ingelopen) wandelschoenen
• Slippers/Waterschoenen
• Gewone schoenen
• Rubberlaarzen
• Oude kranten voor als je schoenen nat worden
• Sokken
• Ondergoed
• T-shirts / Polo’s om in stijl patatten te schillen
• Warme trui/vest
• Pet
• Regenkleding / zeilbroek+jas
• Zak voor vuile was

• kleding aangepast aan het kampthema Gladiatoren (Retiarius) 

1. Slaapgerief
•	 Veldbed (GEEN spinnenbed)
•	 Slaapzak en eventueel een deken
•	 Pyjama
•	 Knuffelbeer

2. Toiletgerief
•	 Zeep, tandenborstel, tandpasta, kam, …
•	 Voldoende washandjes en handdoeken
•	 Waskom
• Shampoo en alle mogelijke zalfjes om in vorm te blijven 
• Medicijnen
• Haarborstel voor extra fancy kampshtijl 
• Gel / mouse / haarlak voor nog meer shtijl 
• Deodorant
• Zonnecrème 
• Anti-insectenmiddel

4. Allerlei

• Zonnebril / snelle planga
• Rugzak(je) voor dagtocht (neem je best mee als handbagage op de 

trein)
• Keukenhanddoeken
• Zaklamp / headlight / tentverlichting
• Pen en papier + enveloppen met adres en postzegel
• Veldfles
• Strips, boek, kaartspel
• Lunchpakket voor de heenweg
• Kinder ID & medische fiche (website)  

+ de eventuele medicijnen
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JONGVERKENNERS
Dag maatjesss,

Na een waanzinnig buitenlands kamp in Lourdes en Benasque vorig jaar is het weer tijd 
om terug naar ons klassieke Groot Kamp te gaan. Dat betekent dus dat we net zoals op 
Paaskamp onze eigen tenten, houtvuren, shelters en kampvuurkring zullen opbouwen. 
Gedurende dit kamp zullen er knotsgekke activiteiten georganiseerd worden die je nog 
lang zullen bijblijven.

Gedurende dit kamp bevinden wij ons in een gewelddadige omgeving vol gladiatoren. 
Om de strijd aan te gaan met de andere takken zullen wij, de Jongverkenners, door 
het leven gaan als echte ‘Hoplomachi’. Een groep weergaloze gladiatoren die de strijd 
aangaan met een lans om vervolgens de vijand af te maken met een dolk. Bereid jullie 
dus zeker voor op de strijd met de andere takken door je te kleden als een ongevreesde 
‘Hoplomachus’!

Tien dagen gevuld met gekkigheid en rasechte scoutservaringen dat is ons Groot Kamp. 
In andere woorden is thuisblijven dus geen optie. Dat gezegd zijnde hebben wij met de 
leiding er al ontzettend veel zin in! 

Een stevige linker, 
De jongverkenner-leiding

Toegewijde Formica, Ingetogen Bizon, Gereserveerde Rhea, Standvastige Saki, 
Spontane Kemphaan, Geniepige hauki

5. Tips

• Tip 1: Pak alles in een grote sporttas, liefst ietwat waterdicht, met je 
naam duidelijk op de buitenkant. Vermijd laarzen, slaapzak etc. die 
los aan je tas gebonden zijn want deze raken toch los, als je te weinig 
plaats hebt pak je beter een extra tas mee.

• Tip 2: Zet overal je naam in! Zo verkleinen we hopelijk de berg aan 
verloren voorwerpen die helaas ieder jaar achterblijft.

• Tip 3: Bezoekdag is het ideale moment voor een klerenwissel! Prope-
re kleren de tent in, vuile kleren de auto in.

Medische fiche mag online worden doorgestuurd naar groepsleidinglodlavki@
gmail.com, of des noods afgegeven worden op de schouwing. De kids-ID geef 
je af aan de leiding bij vertrek!

• 
Tip 1: Pak alles in een grote sporttas, liefst ietwat waterdicht, met je 
naam duidelijk op de buitenkant. Vermijd laarzen, slaapzak etc. die los 
aan je tas gebonden zijn want deze raken toch los, als je te weinig plaats 
hebt pak je beter een extra tas mee.
Tip 2: Zet overal je naam in! Zo verkleinen we hopelijk de berg aan ver-
loren voorwerpen die helaas ieder jaar achterblijft.
Tip 3: Bezoekdag is het ideale moment voor een klerenwissel! Propere 
kleren de tent in, vuile kleren de auto in.
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Bagagelijst JV’s (HOUD REKENING MET EEN TREKRUGZAK VOOR 
TWEEDAAGSE)

1. Kleren (voor 10 dagen)
•	 Uniform, uiteraard perfect in orde
•	 Sportkleren: shorts, sportschoenen, training
•	 Zwemkleren: zwembroek, schoenen die nat mogen worden
•	 Regenkledij: laarzen, regenjas
•	 Voldoende ondergoed en kousen
•	 Broeken (lange en korte)
•	 Kleren die vuil mogen worden (evt zelfs weggegooid)
•	 Pulls (’s avonds kan het koud zijn!)
•	 T-shirts, hemdjes, polokes zodat je stijlvol je patatten kan schillen
•	 Waterdicht stevig schoeisel voor de tweedaagse
•	 Linnenzak voor de vuile was

•	 Verkleedkleren aangepast aan het kampthema Gladiatoren (Hoplomachi) 

2. Slaapgerief
•	 Veldbed (GEEN spinnenbed) 
•	 Dun matje voor op tweedaagse (hoe lichter hoe minder vermoeiend om 

mee te slepen)
•	 Slaapzak en eventueel een deken
•	 Pyjama
•	 Knuffelbeer (als de leiding hier niet voor kan dienen)

3. Toiletgerief
•	 Zeep, tandenborstel, tandpasta, kam
•	 Voldoende washandjes en handdoeken
•	 Waskom
•	 Shampoo en alle mogelijke zalfjes om in vorm te blijven
•	 Zonnecrème & tekenspray

4. Patrouille
•	 2 lege plastic potjes/confituurpotten voor kruiden (verplicht)
•	 Tentverlichting, maar niets met gas en zeker geen kaarsen
•	 4 keukenhanddoeken (verplicht)

•	 Kompas
•	 Werkhandschoenen
5. Eetgerief
•	 Gamel
•	 Bestek
•	 Drinkbeker
6. Allerlei
•	 Pen en papier, eventueel postzegels & enveloppen voor wie zijn vriendin 

niet kan missen
•	 Zonnebril en zeker zonnecreme
•	 Pet tegen de zon (verplicht)
•	 Zakmes
•	 Anti – insecten middel
•	 Identiteitskaart + medische fiche (website) + de eventuele medicijnen 
•	 Snoep laten we thuis
•	 Lunchpakket voor de eerste middag
•	 Zaklamp met reservebatterijen 
•	 Fluovestje 
7. Algemene tips
•	 Jullie pakken best alles in een stevige rugzak, dan kan je deze 

nadien gebruiken op tweedaagse
•	 Steek geen eten in je rugzak dat kan bederven.  

Puddingpoeder, soep en niet bedervende etenswaren voor de 
patrouille zijn uiteraard oké.

•	 SNOEP & ELEKTRONICA ZIJN ALTIJD VERBODEN
•	 Voorzie alles van een naamkaartje
•	 Steek de kleren die je eerst nodig hebt vanboven in je tas
•	 Hang niks aan je rugzak want dat gaat enkel maar verloren op de 

camion, je neemt beter een extra tas mee ipv je botten, matje en 
slaapzak aan je rugzak te binden

Medische fiche mag online worden doorgestuurd naar  
groepsleidinglodlavki@gmail.com, of des noods afgegeven worden op de 
schouwing. De kids-ID of identiteitskaart geef je af aan de leiding bij vertrek!
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VERKENNERS
Salve Equites!

Sluit jullie ogen en beeldt je in: een brullend Colosseum wacht reikhalzend jullie 
intrede in de arena af. Een paard huiverend van angst, en ongespaarde gladia-
toren die roemloos worden afgevoerd. In de wereld van gladiatoren was geen 
plaats voor vriendschap noch compassie. Het oude Rome was het epicentrum 
van geweld en avontuur.

Tijdens het groot kamp worden jullie teruggekatapulteerd naar de vroege 
republiek. In deze periode zijn jullie de equites, de gladiatoren te paard. Met 
snelle aanvallen en tactische charges zullen jullie het  volk naar jullie hand 
zetten op weg naar eeuwige Romeinse roem. Equites zijn te herkennen aan hun 
ronde schild en scherpe speer of zwaard.

Bereid jullie alvast voor, want het beloofd een spektakel te worden!

Een stevige linker,
De verkennerleiding

Punctuele Neushoorn, Ondoorgrondelijke Graula
Listige Spinaap, Aimabele Fodi

Bagagelijst Verkenners

1. Kleren (voor 10 dagen)
• Perfect (FIETS en gewoon)uniform
• Ondergoed
• T-shirts
• Casual hemdje om in te chillen
• Laarzen
• Lange/korte broeken
• Jogging/sportieve kledij om een 

balleke in te shotten
• Stevige schoenen
• Regenjas

• Grote rugzak waarmee te wandelen 
valt en waar slaapzak + matje in 
past

• Verkleedkleren aangepast aan het 
kampthema Gladiatoren (equites) 

2. Slaapgerief

• Veldbed (GEEN spinnenbed)
• Slaapzak
• Kussen (optioneel)

• Knuffelbeer

3. Toiletgerief
• Zeep, tandenborstel, tandpasta, 

kam
• Voldoende washandjes en 

handdoeken
• Waskom
• Shampoo en alle mogelijke zalfjes 

om in vorm te blijven
• Zonnecrème en tekenspray
• Deo 

4. Patrouille

•	 2 lege confituurpotten (verplicht)
•	 Tentverlichting, maar niets met 

gas en zeker geen kaarsen
•	 4 keukenhanddoeken (verplicht)
•	 Werkhandschoenen
•	 Kompas

5. Eetgerief
•	 Gamel
•	 Bestek
•	 Drinkbeker

6. Allerlei
•	 Pen en papier, eventueel 

postzegels & enveloppen voor wie 
zijn vriendin niet kan missen

•	 Pet tegen de zon (verplicht)
•	 Zakmes + zaklamp
•	 GEEN SNOEP
•	 Werkhandschoenen

7. Voor op de fiets (rugzakje 
volstaat dit jaar)

•	 Identiteitskaart + medische fiche 
(afgeven op SCHOUWING, af te 
drukken via website)

•	 Lunchpakket voor de eerste 
middag

•	 FLUOVESTJE & FIETSHELM
•	 Zonnebril + zonnecrème
•	 Dextro en ander krachtvoer voor 

tijdens de rit
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7. Algemene tips

•	 Steek geen eten in je tas dat kan bederven.  
Puddingpoeder, soep en niet bedervende etenswaren voor de 
patrouille zijn uiteraard oké.

•	 SNOEP IS NOG ALTIJD VERBODEN

•	 Voorzie alles van een naamkaartje

•	 Steek de kleren die je eerst nodig hebt vanboven in je tas

•	 Als je medicijnen moet nemen, schrijf je dit op je medische fiche en 
geef je deze medicijnen aan de leiding

•	 Neem je paspoort mee

•	 Hang niks aan je rugzak want dat gaat enkel maar verloren op de 
camion, je neemt beter een extra tas mee ipv je botten, matje en 
slaapzak aan je rugzak te binden

•	 BRENG JE FIETS IN ORDE EN PAK JE FIETSBAGAGE COMPACT

Medische fiche mag online worden doorgestuurd naar groepsleidinglodlavki@
gmail.com, of des noods afgegeven worden op de schouwing.  
De identiteitskaart geef je af aan de leiding bij vertrek!

JIN
Ave strijders van de Jin!

Net als de sluwe Laquearius stappen wij het kampterrein op met 
lef, vindingrijkheid en een plan dat zelfs Caesar zou doen twijfelen. 
Bewapend met humor, vriendschap en een stevige portie goesting, 
zijn wij klaar om het avontuur van ons 
laatste kamp als leden onvergetelijk te maken. Geen obstakel te 
groot, geen uitdaging te ingewikkeld 

Een stevige linker,
De Jin leiding

Guitige Pica
Onomwonde Stekelvarken
Vermetele Bergduivel



2322

Bagagelijst Jin

1. Kleren (voor 10 dagen)
• Perfect (FIETS en gewoon)uniform 
• Ondergoed
• T-shirts
• Casual hemdje om in te chillen
• Laarzen
• Lange/korte broeken

• Jogging/sportieve kledij om een 
balleke in te shotten

• Stevige schoenen
• Regenjas

• Grote rugzak waarmee te wandelen 
valt en waar slaapzak + matje in 
past

• Verkleedkleren aangepast aan 
het kampthema Gladiatoren 
(Laquearius)

2. Slaapgerief
• Veldbed 

(GEEN spinnenbed)
• Slaapzak
• Kussen (optioneel)

• Knuffelbeer

3. Toiletgerief
• Zeep, tandenborstel, tandpasta, 

kam
• Voldoende washandjes en 

handdoeken
• Waskom
• Shampoo en alle mogelijke zalfjes 

om in vorm te blijven
• Zonnecrème en tekenspray
• Deo 

4. Patrouille

•	 2 lege confituurpotten (verplicht)
•	 Tentverlichting, maar niets met 

gas en zeker geen kaarsen
•	 4 keukenhanddoeken (verplicht)
•	 Werkhandschoenen
•	 Kompas

5. Eetgerief
•	 Gamel
•	 Bestek
•	 Drinkbeker

6. Allerlei
•	 Pen en papier, eventueel 

postzegels & enveloppen voor wie 
zijn vriendin niet kan missen

•	 Pet tegen de zon (verplicht)
•	 Zakmes + zaklamp
•	 GEEN SNOEP
•	 Werkhandschoenen

7. Voor op de fiets (rugzak 
volstaat dit jaar)

•	 Lunchpakket voor de eerste 
middag

•	 FLUOVESTJE & FIETSHELM
•	 Zonnebril + zonnecrème
•	 Dextro en ander krachtvoer voor 

tijdens de rit

Medische fiche mag online 
worden doorgestuurd naar 
groepsleidinglodlavki@gmail.com, of 
des noods afgegeven worden op de 
schouwing. Neem je pas mee.

T-shirts (nieuwe voorraad!)

Ben jij nog niet de trotse bezitter van zo’n stoer Lod Lavki 
T-shirt? Of is je huidig te klein? Zoek je nog een ideaal 
cadeautje voor je lief? Of wil je er liever twee? Vraag ernaar bij 
de Welpen leiding!

Ziekenfondsen

Verschillende ziekenfondsen bieden de mogelijkheid tot een 
gedeeltelijke terugbetaling
van het kampgeld. U moet hiervoor een attest, dat u bij uw 
ziekenfonds kan verkrijgen, laten invullen en tekenen door de 
groepsleiding, door te mailen naar 
groepsleidinglodlavki@gmail.com

Gamellen

Nog geen gamel? We hebben er nog een paar op overschot. 
Spreek iemand van de leiding aan en je kan er zo eentje gaan 
uitkiezen in het matkot! Zolang de voorraad strekt! 

WIST JE DAT?

?
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UNIFORM
Het is de traditie in onze groep dat we allemaal hetzelfde 
uniform dragen. En om zeker te zijn dat wel allemaal een 
gelijk beeld van dat uniform hebben volgt hierna de juiste 
beschrijving van wat een uniform inhoudt.

Welpen, jongverkenners, verkenners en jin worden altijd 
verwacht in:

- Korte of lange uniformbroek
- Groene trui
- Bruine lederen scoutsriem
- Bruine, grijze of groene sokken
- Grijze das met dasring, opgeplooid of opgerold tot aan het 
   dasschildje.
- Beige uniformhemd met kentekens
- donker schoeisel (geen witte schoenen!)

Mochten er nog problemen zijn, kan u altijd naar de leiding  
kijken die ten alle tijden in orde is met haar uniform.

Voor kentekens kan u zich trouwens altijd wenden tot de 
welpenleiding.

Groepsschildje (A): in de punt van je das.
Groepslintje (A): onder de naad van de rechtermouw van je hemd
Takkenteken (A): op je rechtermouw, midden tussen groepslintje en 
elleboog.
Jaarkenteken (A): midden boven je rechterborstzak. Nestschildje (W): 
op de linkermouw enkele centimeters onder de schoudernaad.
Wolventeken (W): midden op de linkerborstzak van je hemd, bruine wolf 
voor 1ste en 2de-jaars, grijze wolf voor 3de-jaars.
Beloftekenteken (JV+): midden linkerborstzak van je hemd als je je 
belofte hebt gedaan.
Patrouillelinten (JV+): aan de linkerschouder.
PL-/ HPLlinten (JV+): op linkerborstzak, wit lint aan weerszijde van het 
beloftekenteken
Totem (T+): op je linkermouw, onder je patrouillelinten

A: Allen - W: enkel welpen - JV+: vanaf jongverkenner - T+: vanaf je totem
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ZIJ HEBBEN HET

Mor over de hostie’s: ‘tosti’s’

Obi:”weet iemand wie de jv leiding is van PD?”
Robbe (jin) :” Is da niet Basiel?”

Obi: in een liter zit 1000 centimeter

Tiago (welp): “S-O-R-R-Y”
Leider Gijs tegen andere leiding: “Dat is toch fout, want in het Nederlands 
schrijf je dat als S-O-R-R-I-E”

Basiel tegen Floris: wat staat er op die tentzak?
Floris: Lod Lavki

(kapoen): “Mag ik mijn choco op een appel smeren?”
Leider Julius: “Als ge dat thuis ook doet, dan moogt ge dat zeker.”

Leider Kamiel tegen een Emiel:
“Zijt gij verloren of gewoon traag?”

Emile tijdens het zingen van kampvuur liedjes:
“Die Floris heeft echt zwaar autotune nodig”

Leider Dries na het eten van iets ondefinieerbaars uit de kookpot:
“Ik weet niet wat dit is, maar het vult wel een leegte in mij.”

GEZEGD
DJE KUNT ET NIE 

Dje kunt et nie gelieve...
Dat dit al weer een nieuwe kampdolle is!
Dat dit geen verrassing is gezien het kamp voor de deur staat.
Dat het kamp dit jaar wat vroeger is dan normaal.
Dat we hierdoor ook wat vroeger terug zijn dan normaal.
Dat de bezoekdag hierdoor ook wat vroeger is dan normaal.
Dat we wel een zeer schone wei hebben geregeld.
Dat we onze vers geboende tentjes hier mooi kunnen gaan zonnen.
Dat ook onze vers geboende sheltertjes dat kunnen gaan doen.
Dat De Jin leiding dit hoogswaarchijnlijk ook gaat doen.
Dat deze laatste zin een dikke leugen is.
Dat de nieuwe jin leiding veel minder lui is dan die van vorig jaar.
Dat deze jin leiding samen met hun zeer zelfstandige leden een leuk bar’ke 
organiseerd, te Virga Jesse college. waar iedereen zeker welkom is!
Dat dit gratis reclame is.
Dat de inkom dat ook is!
Dat dit in de kampdolle komt te staan omdat de vaste redactie en de jin leiding 
elkaar zeer goed kennen.
Dat het 10 mei super goed weer gaat zijn.
Dat we dit met zekerheid kunnen zeggen.
Dat we dit op buieradar hebben gecontroleerd.
Dat hierdoor iedereen eens moet komen kijken op de jin bar, die 10 mei op het 
Virga Jesse college zal plaatsvinden.
Dat we dit erg zouden appreciëren!
Dat we dringend opzoek zijn naar een nieuwe drone piloot.
Omdat onze drone piloot er jammer genoeg mee gestopt is.
Dat we dit zeer jammer vinden.
Dat we drone beelden missen.
Dat de vacature dus open staat.
Dat iedereen zijn cv mag duursturen naar Lodlavki@dronepiloot.be
Dat er geen ervaring nodig is.
Dat we gigantisch veel zin hebben in het kamp!
Dat deze pagina vrij vol staat
Dat dit goed is om dat de inspiratie van comité dolle stilaan op is.

GELIEVE
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Den Dolle is het groepsblad van de scouts Lod Lavki Hasselt 
en verschijnt 2x per jaar.

Dolle Jaargang 47, 
nr.: 2 2024-2025

Den Dolle heeft een vaste redactie: 

Janno - vermete begrduivel
Willem - ijverige steenarend 

Foto’s van: 
http://www.lodlavki.be

Verantwoordelijke uitgever :
Janno - vermete begrduivel

COLOFON


